
 
 
  

 Ik zweef  
 langs regenbogen 
 mijn dierbare overledenen 
 tegemoet… 
   A. Hemeleers 

 

Mijnheer 
 

André Hemeleers 

geboren te Brussel op 19 november 1952   

en overleden te Ukkel op 15 januari 2024. 

 
 
 

 

  Hij leeft verder in het hart van: 
 

  Thomas Hemeleers,              zijn zoon, 
    
  Marc Dierickx,          zijn dierbare neef, 
 
  Karinne Vermeulen, 
 

  opnieuw herenigd met zijn ouders Jozef
†
 Hemeleers en Paula

†
 Aerts alsmede met  

  zijn zus Anne(†) Hemeleers. 
 

We nodigen jullie graag uit om samen met ons, het leven dat we gedeeld hebben met André, 

te vieren tijdens een samenzijn op zaterdag 27 januari 2024 om 14u. 

De viering gaat door in de aula van uitvaartcentrum Onnockx 

 te Sint-Genesius-Rode - Termeulenstraat 74c.  Samenkomst om 13u45. 

 

André’s laatste boodschap: 
 

“Thomas jongen, maak van de hele 
begrafenis iets feestelijks...” 

 
Om zijn woorden niet verloren te laten gaan maken we er een viering van, 

een korte verwelkoming gevolgd door een hartverwarmend samenzijn. 
Hiervoor hadden we graag jullie aan- of afwezigheid geweten voor 

donderdag 25 januari 2024 12u, graag een berichtje aan Thomas op 0476/30.50.81 . 
 

Voor wie wenst is mogelijk om een laatste groet te brengen aan André in het funerarium van ONNOCKX 
 te Dworp, Alsembergsesteenweg 554 op 24 januari van 14u tot 14u30. 

 

Een hartelijk woordje van dank gericht aan Melina Van Overstraeten voor haar steun en lieve aanwezigheid, 
aan Mr. “L’abé” Georges voor zijn warme vriendschap alsook aan zijn vrienden die hem tijdens deze laatste 
periode veel steun en toeverlaat hebben geboden. Ook een hartelijk woordje van dank voor het personeel 

van WZC Nazareth te Ukkel voor al hun goede zorgen. 
 
 

   Rouwadres:   Familie Hemeleers p.a. Onnockx  
      Alsembergsesteenweg 554, 1653 Dworp 
      Condoleren kan ook online op www.onnockx.be 


